
Welkom in deze dienst 

Voorganger is prop. C.P. Bakker (Urk)

Schriftlezing:  Johannes 21 vers 1 t/m 19

Schoolpsalm 125 vers 1 (Weerklank)

Psalm 18 vers 1 (Weerklank)

Psalm 19 vers 4 en 6

Lied 567 vers 1 t/m 4 (Weerklank)

Psalm 116 vers 1 t/m 4

Psalm 23 vers 1

Zondag 21 april 11:00 uur
Oude Kerk



Wie op de HERE God vertrouwen

staan als de Sion vast.

Hoe hoog het onheil wast,

zij wank’len niet die op Hem bouwen.

Zij zullen als de berg des HEREN

de tijd trotseren.

Schoolpsalm 125 vers 1
Weerklank



Ik heb U lief van ganser harte, HERE.

Gij immers zult het onheil van mij weren.

Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,

Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.

Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in 

gevaren,

mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren,

o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,

ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd.

Psalm 18 vers 1
Weerklank



Vissers op het meer

hebben lege netten.

En dat spijt hun zeer.

Maar de dag breekt aan.

’t Vissen is gedaan.

Wie zal op hen letten?

Dan klinkt van het strand:

‘ga het eens proberen

aan de rechterkant.’

En het wonder is:

’t net zit vol met vis.

Jezus is de Here!

Lied 567 vers 1 en 2
Weerklank



In het ochtenduur

zien ze brood en vissen

bij het kolenvuur.

Jezus deelt daarvan.

En in Jezus kan

niemand zich vergissen!

‘Heb je Mij wel lief?’

Drie keer antwoordt Petrus:

‘ja, ik heb U lief!’

Jezus zegt: ‘Volg Mij,

Ik maak jou hierbij

visser van de mensen!’

Lied 567 vers 1 en 2
Weerklank
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