
Welkom in deze dienst 

Voorganger ds. A. Bloemendal

Johannes 20 vers 24 t/m 31
1 Petrus 1 vers 1 t/m 12

Psalm 93 vers 2
Lied 184 vers 1 en 2 (Weerklank)
Psalm 16 vers 3
Psalm 106 vers 1 en 3
Lied 179 vers 1 en 5 (Weerklank)
Psalm 72 vers 2 en 9

1e Paasdag, 31 maart 16.45 uur
Oude Kerk



Wees gegroet, o eersteling der dagen,

morgen der verrijzenis,

bij wiens licht de macht der hel verslagen

en de dood vernietigd is!

Jezus Christus, troost in alle smarten,

zon der wereld, schijn in onze harten;

deze rustdag, U gewijd,

draagt uw glans van heerlijkheid!

Lied 184 vers 1
Weerklank



Op uw woord, o leven van ons leven,

werpen wij het doodskleed af;

door uw Heil’ge Geest met kracht gedreven

komen w’ uit ons zondengraf.

Leer ons ’t leven van de aard’ te derven,

in uw kruisdood meegekruisigd, sterven;

en, herboren, opgestaan,

achter U ten hemel gaan.

Lied 184 vers 2
Weerklank



Laat ons van Pasen zingen,

een loflied voor de Heer!

Al zijn wij stervelingen,

ons raakt de dood niet meer;

wie zich gewonnen gaf

leeft voort in stil vertrouwen

voorbij een donker graf

het daglicht te aanschouwen.

Lied 179 vers 1
Weerklank



Laat ons van Pasen zingen,

een loflied voor de Heer!

Al zijn wij stervelingen,

wij erven des te meer:

wanneer God zelf ons haalt,

dan gaan wij uit het lijden

het licht in dat daar straalt –

zijn bloeiend jaargetijde!

Lied 179 vers 5
Weerklank
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