
 
OPENBARE GELOOFSBELIJDENIS 

 
Met Jezus opgewekt! 

 
 

Zondagmorgen 31 maart 2024 
in de Oude Kerk  

te Barneveld  
 



Voorganger: Ds. P. Molenaar 
Ouderling van dienst: Rien Baan 
Organist/Pianist: Wim de Graaf 

   Zangers: Paul en Willemien de Jong 
 
Muzikale inleiding op de dienst: Breng ons samen – Sela 
 
                                 U roept ons samen als kerk van de Heer,  
                              verbonden met U en elkaar. 
                              Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
                              eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
                              Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
                              waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
  
                              Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
                              die alles gelooft en verdraagt. 
                              Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
                              veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
                              Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
                              liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
  
                              Breng ons samen, één in uw naam. 
                              Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
                              Samen, één door de Geest; 
                              verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
  
                              U roept ons samen voor Woord en gebed, 
                              als deel van Uw kerk wereldwijd. 
                              Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
                              gebruiken met vreugde de maaltijd. 
                              Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
                              om samen Uw kerk en van Christus te zijn. 
  
                              Wij belijden één geloof en één Heer; 
                              zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. 
                              Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
                              Vader, maak ons één! 
 
 
Welkom en mededelingen door:  Ouderling Richard van Asselt 



Bij de aanvang van het voorspel gaan we staan en zingen we uit  

Bundel Weerklank lied 167 
               
               1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
               die jubelt door Jeruzalem.  
               een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
               de Zoon van God is opgestaan! 
                
               2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
               Hij overwon, Die sterke Held. 
               Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht, 
               want Hij is God, bekleed met macht! 
 
               4 Want nu de Heer is opgestaan, 
               nu vangt het nieuwe leven aan, 
               een leven door Zijn dood bereid, 
               een leven in Zijn heerlijkheid 
 
Stilgebed 
 
Votum en Groet  
 
Zingen: Schoolpsalm 93: 1 
               De HEER regeert; de hoogste Majesteit, 
               Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, 
               Bevestigt d' aard', en houdt door Zijne hand 
               Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 
 
Lezing van de Tien Geboden.  
 
Zingen:  Samenvatting van de Tien Geboden Weerklank lied 3 
                 
                Hoor Israël, de Here, 
                enig is onze God, 
                Hem liefhebben, Hem eren 
                is u het hoogst gebod!   
                Gij zult uw God beminnen, 
                Hem dienen, dag en nacht 
                met hart en ziel en zinnen 
                en met geheel uw kracht. 



Gebed om de opening van het Woord en de verlichting van ons hart 
door de Heilige Geest 
 
Bijbellezing:  
 
Lukas 24: 1 – 12 
1 En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de 
morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij 
gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee. 
2 Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. 
3 En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de 
Heere Jezus niet. 
4 En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee 
mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. 
5 En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond 
bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de 
doden? 
6 Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u 
gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: 
7 De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van 
zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. 
8 En zij herinnerden zich Zijn woorden. 
9 En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles 
aan de elf discipelen en aan alle anderen. 
10 En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van 
Jakobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen 
zeiden. 
11 En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet. 
12 Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich 
vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg 
en verwonderde zich over wat er gebeurd was. 
 
 
 



1 Petrus 1: 3 – 9 
3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die 
ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren 
deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus 
Christus uit de doden, 
4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in 
de hemelen bewaard wordt voor u. 
5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof 
tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de 
laatste tijd. 
6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als 
het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, 
7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan 
die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag 
blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van 
Jezus Christus. 
8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem 
nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en 
heerlijke vreugde, 
9 en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van 
uw zielen. 
 
Tekst voor de preek: 1 Petrus 1: 3 en 4 
 
Thema: Met Jezus opgewekt! 
 
Zingen:  Psalm 118: 11 en 12 
 
               De steen, die door de tempelbouwers 
               Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
               Is, tot verbazing der beschouwers, 
               Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
               Dit werk is door Gods alvermogen, 
               Door 's HEEREN hand alleen geschied; 
               Het is een wonder in onz' ogen; 
               Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 



               Dit is de dag, de roem der dagen, 
               Die Isrels God geheiligd heeft; 
               Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
               Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
               Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 
               Och HEER, geef heil op deze dag; 
               Och, dat men op deez' eerstelingen 
               Een rijke oogst van voorspoed zag. 
 
Verkondiging 
 
Luisterlied tijdens de collecte: Opgestaan – Sela 
 
                Toen Hij alles had volbracht 
                stierf Gods Zoon; de dag werd nacht. 
                De Onschuldige droeg schuld. 
                Onze hoop in dood gehuld. 
 
                Maar de dood hield hem niet vast; 
                Hij kwam levend uit het graf. 
                Christus heeft het laatste woord; 
                het wordt overal gehoord: 
                Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
                De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. 
                Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
                Hij leeft, mijn Jezus leeft. 
 
                Halleluja, Hij verrees, 
                die de macht van zonde breekt. 
                Zeg het voort: de liefde wint!  
                Heel de kerk van Christus zingt:
 
                Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
                De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. 
                Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
                Hij leeft, mijn Jezus leeft. 
 
                Door Zijn leven, leven wij. 
                Er is hoop, de weg is vrij. 
                Niets staat tussen God en ons, 
                omdat Jezus overwon! 
 



Zingen: Weerklank Lied 181  
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               O blijf niet achter, aarzel niet, 
               ga mee, de wereld door; 
               Hij gaat door heel Zijn rijksgebied 
               ons zegevierend voor. 
                                    
               Nu zal geen grens meer scheiding zijn, 
               geen ras, geen kleur, geen taal, 
               o landen, volken, groot en klein, 
               Hij roept u allemaal! 
 
               Geen macht in hemel en op aard 
               maakt Pasen ongedaan, 
               en wie zich achter Christus schaart 
               zal vrede binnengaan. 
 
               Want welke vijand ons bedreigt, 
               zijn wapen deert ons niet – 
               als eens de laatste vijand zwijgt 
               klinkt nog dit vrolijk lied. 
 
               O hoor, de klokken luiden blij, 
               komt allen, sluit u aan, 
               dan zeggen, zingen, juichen wij: 
               de Heer is opgestaan!



Lezing van het formulier bij de openbare geloofsbelijdenis 
 
Gemeente van de Heere, zes broeders en acht zusters hebben het 
verlangen in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het 
geloof af te leggen, opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap 
van de kerk. Zij worden hierdoor tot het Heilig Avondmaal 
toegelaten en dragen medeverantwoordelijkheid voor de opbouw 
van de gemeente van Christus. 
 
Wij geloven en belijden dat God in Christus Zijn kinderen vergadert             
uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan 
Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn. 
In de Heilige Doop wordt ons verklaard en verzegeld, dat wij in Gods 
genadeverbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van 
Christus’ gemeente gedoopt te zijn. Daarmee dragen wij Zijn merk- 
en veldteken.                                                                                                                    
 
In het Heilig Avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als 
tekenen en zegelen van Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten 
bloed, verbindt Hij ons telkens opnieuw tot de waarachtige 
gemeenschap met Zichzelf en met elkaar. Zo verenigd met Christus, 
zijn wij geroepen met woord en daad Hem  te belijden als Heere en 
Heiland, en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten.  
 
De kerkenraad heeft, na gehoord te hebben over jullie geloof en 
kennis van de waarheid, met vertrouwen en blijdschap in jullie 
voornemen toegestemd.  
 
Nu jullie belijdenis van het geloof willen afleggen, verzoek ik jullie 
om te gaan staan, plaats te nemen vóór de preekstoel en in 
dankbare gehoorzaamheid aan de heilige Schrift en in gemeenschap 
met de belijdenis van de vaderen, te antwoorden op de volgende 
vragen: 
 



Ten eerste: Belijd je te geloven in God, de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren 
Zoon, onze Heere, en in de Heilige Geest?  
 
Ten tweede: Aanvaard je de roeping om, als lid van de gemeente, 
die God zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door 
Zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, je Heiland te 
volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de mensen en met 
blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk? 
 
Ten derde: Wil je, in de gemeenschap van de algemene christelijke 
kerk, waarvan de Protestantse Kerk in Nederland gestalte is, en 
onder haar opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord 
en van de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van 
de Heilige Schrift, en wil je met de jouw geschonken gaven 
meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus? 

 
Wat is hierop jouw antwoord:                          Ja, met heel mijn hart.  
 
Opneming onder de belijdende leden van de gemeente 
 
Uit kracht van jullie doop en als gevolg van jullie persoonlijke 
belijdenis van het geloof verklaren wij jullie, in de gemeenschap van 
de Kerk van Christus, tot belijdende leden van de Protestantse Kerk 
in Nederland en nodigen jullie tot de tafel des Heeren.  
                                               
 
In aansluiting op het ‘amen’ na de bevestiging gaan we staan en 
zingen we: Psalm 134: 3    
 
De God nu van alle genade, die jullie in Christus geroepen heeft tot 
Zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal jullie volmaken, bevestigen, 
versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle 
eeuwigheid. Amen.  
 



                                     Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
                                     Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
                                     Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
                                     Looft, looft dan aller heren HEER’. 
 
Persoonlijke woorden (ds. Molenaar)  
 
De nieuwe belijdende leden zingen: Op Toonhoogte lied 210 
 
                                     U bent de God Die roept, 
                                     mijn hart en leven zoekt, 
                                     Die mij gevonden heeft; 
                                     het eeuwig leven geeft. 
  
                                     Als aan U toegewijd, 
                                     mijn hart en mond belijdt: 
                                     Ja, Jezus is mijn Heer; 
                                     dan kniel ik voor U neer. 
                                    
                                     Ik heb jou gekozen, 
                                     opgedragen om Mijn weg te gaan. 
                                     In Mij blijvend vrucht te dragen, 
                                     ga dan in Mijn Naam. 
                                    
                                     Heer, wij zeggen ja en amen, 
                                     brengen U daarvoor de eer. 
                                     Wij belijden allen samen; 
                                     Jezus onze Heer. 
 
                                     Mijn Jezus, geef mij kracht, 
                                     als ik Uw hulp verwacht; 
                                     voltooi in mij Uw werk 
                                     en maak in zwakheid sterk. 
  
                                      Als U mijn wegen leidt, 
                                      in moeite en in strijd, 
                                      houd ik gelovig stand; 
                                      Heer, neem me bij de hand. 



                                    
                                      Blijf in Mijn liefde, alle dagen; 
                                      in liefde voor elkaar. 
                                      Wat je de Vader ook wilt vragen, 
                                      vraag het in Mijn Naam. 
         
                                      Heer, wij zeggen ja en amen, 
                                      brengen U daarvoor de eer. 
                                      Wij belijden allen samen; 
                                      Jezus onze Heer. 
                                      Belijden onze Heer, 
                                      Jezus onze Heer, Jezus, amen. 
 
De nieuwe belijdende leden gaan weer terug naar hun zitplaatsen.                                        

Slot van het formulier 
Geliefde broeders en zusters in de Heere, nu jullie door jullie 
belijdenis in alle voorrechten van het lidmaatschap van de Kerk van 
Christus delen mogen, bedenk altijd dat jullie medeburgers van de 
heiligen zijn en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament 
van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de 
hoeksteen is; op Hem worden jullie ook mede gebouwd tot een 
woning van God, in de Geest. 
Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze broeders 
en zusters hebt gehoord en hun toelating tot het Heilig Avondmaal 
hebt vernomen, bevelen wij hen aan in uw liefde en zorg, als leden, 
die met ons één zijn in de Heere. Gedenk de woorden van onze 
Heere Jezus Christus: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, dat u elkaar 
liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. 
Hierdoor zullen allen inzien dat u discipelen van Mij bent: als u 
liefde onder elkaar hebt.’ 
Zingen: Zegenlied voor de nieuwe belijdende leden. 



 
 
 
      
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               
 
 
 
 
 

                                    Gods liefde draagt jou. 
                                    Zijn hand beschermt jou 
                                    waar je ook bent of zal gaan. 
                                    Ontvang Gods zegen 
                                    over je leven: 
                                    Vrede voor jou in Zijn Naam! 
  
                    Gods zegen voor jou in de Naam van Jezus: 
                                      Zijn vrede rust op jou. 
                       De Heilige Geest in de Naam van Jezus, 
                             vervult, beschermt en zegent jou. 
  



                                    Ga met Gods vrede. 
                                    Deel in Zijn zegen. 
                                    Leef uit Zijn volheid en kracht. 
                                    Durf te geloven. 
                                    Blijf op Hem hopen: 
                                    leef je geloof elke dag! 
 
                    Gods zegen voor jou in de Naam van Jezus: 
                                       Zijn vrede rust op jou. 
                        De Heilige Geest in de Naam van Jezus, 
                             vervult, beschermt en zegent jou. 
 
                    Gods zegen voor jou in de Naam van Jezus: 
                                       Zijn vrede rust op jou. 
                        De Heilige Geest in de Naam van Jezus, 
                             vervult, beschermt en zegent jou. 
 
Dankgebed en voorbede  
 
Zingen: Psalm 150: 1 en 2 
              Looft God, looft Zijn naam alom; 
              Looft Hem in Zijn heiligdom; 
              Looft des HEEREN grote macht, 
              In de hemel Zijner kracht; 
              Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
              Looft Hem, naar zo menig blijk 
              Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
              Voor Zijn troon en hier beneden. 
            
              Looft God, met bazuingeklank; 
              Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; 
              Looft Hem, met de harp en luit; 
              Looft Hem, met de trom en fluit; 
              Looft Hem, op uw blijde snaren; 
              Laat zich 't orgel overal 
              Bij het juichend vreugdgeschal, 
              Tot des HEEREN glorie, paren. 



Zegen 
              
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de nieuwe belijdende 
leden, vóór de preekstoel, de hand te drukken en Gods zegen toe te 
wensen. 
 
Muzikale afsluiting van de dienst: Vrede zij u – Opwekking 58 
 
                                            Vrede zij u, vrede zij u, 
                                            gelijk Mij de Vader zond, 
                                            zend Ik ook u. 
                                            Vrede zij u, vrede zij u, 
                                            gelijk Mij de Vader zond, 
                                            zend Ik ook u. 
 
                                            Blijf in Mijn vrede, blijf in Mij. 
                                            Mijn woord moet in u zijn 
                                            dat maakt u vrij. 
                                            Blijf in Mijn vrede, blijf in Mij. 
                                            Mijn woord moet in u zijn 
                                            dat maakt u vrij.
 
                                            Ontvangt Mijn Geest, heilige Geest. 
                                            Hij zal u leiden, 
                                            wees niet bevreesd. 
                                            Ontvangt Mijn Geest, heilige Geest. 
                                            Hij zal u leiden, 
                                            wees niet bevreesd. 
 
                                             Vrede zij u, vrede zij u, 
                                             gelijk Mij de Vader zond, 
                                             zend Ik ook u. 
                                             Vrede zij u, vrede zij u, 
                                             gelijk Mij de Vader zond, 
                                             zend Ik ook u
 
 
Wil je reageren op de dienst, heb je vragen? 
Neem dan gerust contact op met de voorganger: ds. P. Molenaar.    
tel. nr.: 0342-435859   
e-mail: predikant.wijk2@hervormdbarneveld.nl  
 

mailto:predikant.wijk2@hervormdbarneveld.nl


1 Petrus 1: 3 en 4 
 

Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heere Jezus Christus, 
Die ons, overeenkomstig Zijn 

grote barmhartigheid, 
opnieuw geboren deed worden 

tot een levende hoop, 
door de opstanding van Jezus Christus 

uit de doden, 
tot een onvergankelijke, onbevlekte 

en  onverwelkbare erfenis, 
die in de hemelen 

bewaard wordt voor u. 


