
Welkom in deze dienst 

Voorganger is ds. A. Bloemendal

Schriftlezing:  

Genesis: 22:1-19/Hebreeën 11: 8-10, 12-19

Psalm 116 vers 1
Psalm 105 vers 1 en 4
Psalm 128 vers 3
Lied 1 vers 1, 2 en 6 (Weerklank)
Lied 162 vers 1, 5 (Weerklank)
Psalm 68 vers 8 en 10

Zondag 17 maart 11.00 uur
Oude Kerk



Uit Oer is hij getogen,

aartsvader Abraham,

om voortaan te geloven

in ’t land van Kanaän,

om voortaan als een blinde

te zien een donker licht,

om voortaan helderziende

te zijn op God gericht.

Lied 1 vers 1
Weerklank



Uit Oer is hij getogen

ten antwoord op een stem,

die riep hem uit den hoge

op naar Jeruzalem.

En allen die geloven

zijn Abrahams geslacht,

geboren uit den hoge,

getogen uit de nacht.

Lied 1 vers 2
Weerklank



En allen die geloven

zijn Abrahams geslacht,

geboren uit den hoge,

getogen uit de nacht.

De stad die zij verbeiden

die staat in wit en goud

aan ’t einde van de tijden

voor iedereen gebouwd.

Lied 1 vers 6
Weerklank



Wij danken U, voor uw verzoenend lijden,

o Lam, dat U voor mij de strijd wou strijden.

U hebt de toorn, die over mij moest komen

op U genomen.

Alleen aan U, o Lam, behoort mijn leven,

het zij aan U ten eigendom gegeven.

U hebt voor eeuwig mij aan U verbonden

door uwe wonden.

Lied 162 vers 1 en 5
Weerklank
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