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Psalm 22 vers 1 en 2 (DNP) 
 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij? 
Waarom gaat U aan mijn geroep voorbij? 
Ik smeek voortdurend: ‘Red mij, maak mij vrij.’ 
Niets laat U horen. 
Mijn rusteloze klagen gaat verloren. 
Ik smacht naar U, die bij uw volk wilt wonen. 
Heilige Heer, die op ons lied wilt tronen – 
waar blijft U nu? 
 
Ons voorgeslacht verloste U altijd; 
zij hielden vast aan uw betrouwbaarheid 
en zonder uitstel heeft U hen bevrijd 
wanneer zij baden – 
maar ik ontvang geen kruimeltje genade. 
Veracht, bespot kruip ik over de aarde. 
Ik ben een worm, zo zwak en zonder waarde, 
zo zonder God. 
 
 
Sela – Via Dolorosa 
 
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  
verdrongen zich de mensen in de straat. 
Daar staarden ze Hem na: 
de man die sterven moest op Golgotha. 
  
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 
ging de Christus, onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij 
gegaan, 
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 
  
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op 
zijn rug, 
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 
En Hij droeg met elke stap 
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”. 
  
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon 
en het stroomt door het hart van Jeruzalem. 
 
 
Psalm 22 vers 5 en 7 (DNP) 
 
Als wrede honden drijven ze mij voort. 
Mijn handen en mijn voeten zijn doorboord. 
Ze spelen om mijn kleren – ongehoord. 
Ik hang te schande. 
 

 
Grijp in, HEER, red mij uit hun leeuwentanden. 
Verhoor mij toch, ik smeek U haast te maken. 
HEER, laat hun stierenhorens mij niet raken. 
Antwoord alsnog. 
 
Eens zal men Hem erkennen, overal. 
De dag komt dat de wereld knielen zal 
voor de geduchte Heer van het heelal: 
Hij zal regeren. 
Straks zal zelfs wie begraven is Hem eren. 
Het nageslacht zal al zijn daden prijzen 
en aan zijn recht en goedheid eer bewijzen: 
het is volbracht. 
 
Sela – Zie de mens 
 
Hier is Hij, de mens, de Zoon van God. 
Die in stilte lijdt, veroordeeld wordt. 
Wie verheft zijn stem, 
komt in opstand voor hem, 
op die dag in Jeruzalem? 
 
Hier is Hij, uw koning zonder macht. 
Hij, die eens de storm tot stilte bracht. 
Wie verheft zijn stem, 
komt in opstand voor hem, 
op die dag in Jeruzalem? 
 
Heer, vergeef ons en behoed ons 
voor de onwil in ons hart. 
Om met U te willen lijden, 
waar uw lijden ons diep verwart. 
 
Wie verstaat dit wonderlijk geheim? 
Dat niet Hij, maar wij gevangen zijn; 
dat ons hart begrijpt waarom Jezus hier lijdt, 
die voor ons, onze onschuld, pleit. 
 
Ieder die zijn handen in onschuld wast, 
heeft nog niet begrepen wie Jezus was. 
Ieder die zijn hart niet aan hem verliest, 
begrijpt Gods genade niet. 
 
 
Schriftlezing; Johannes 18: 28-36 
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Op Toonhoogte 116 vers 1 
 
Is dat, is dat mijn Koning, 
dat aller vaad’ren wens, 
is dat, is dat zijn kroning? 
Zie, zie, aanschouw de mens! 
Moet Hij dat spotkleed dragen, 
dat riet, die doornenkroon, 
lijdt Hij die smaad, die slagen, 
Hij, God, uw eigen Zoon? 
 
 
Schriftlezing; Johannes 18:37 – 19:5 
 
 
Op Toonhoogte 116 vers 1 
 
Ja, ik kost Hem die slagen, 
die smarten en die hoon; 
ik doe dat kleed Hem dragen, 
dat riet, die doornenkroon; 
ik sloeg Hem al die wonden, 
voor mij moet Hij daar staan; 
ik deed door mijne zonden, 
Hem al die jamm’ren aan. 
 
O Jezus, man van smarten, 
Gij aller vaad’ren wens, 
herinner aller harten 
’t aandoenlijk: ‘Zie de mens!’ 
Laat mij toch nooit vergeten 
die kroon, dat kleed, dat riet! 
Dit trooste mijn geweten: 
’t is al voor mij geschied! 
 

 

Schriftlezing; Johannes 19:6-14 
 

 

Op Toonhoogte 132 vers 1 
 

Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 
aan het kruis de dood nabij. 
Die voor mij het oordeel draagt; 
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer – Hij voor mij! 
Wie wil worden zoals Hij? 
Zoveel pijn, ongerechtigheid, 
is op Hem die voor mij strijdt. 
 

 

Schriftlezing; Johannes 19:24-30 
 

Op Toonhoogte 132 vers 3 
 

Als de Heer zijn leven geeft 
vlucht de dag, de aarde beeft. 
Zelfs de dood verliest haar macht 
als Jezus roept: het is volbracht! 
Waarlijk Hij is Zoon van God, 
die voor ons gekruisigd wordt. 
Door zijn wonden genezen wij; 
in zijn dood maakt Hij ons vrij. 
 

 

Schriftlezing; Johannes 19:31-42 
 
 
Psalm 31 vers 4, 5 en 17 
 

'k Beveel mijn geest in Uwe handen; 
Gij, God der waarheid, Gij, 
O HEER', verlostet mij. 
Ik haat hen, die het reukwerk branden 
Ter eer van valse goden; 
Op U steun ik in noden. 
 
'k Zal in Uw goedheid mij verblijden! 
Gij hebt mij aangezien, 
En hulpe willen biên, 
In mijn verdrukking en mijn lijden; 
Toen, in mijn zielsellende, 
Uw aangezicht mij kende. 
 
Geloofd zij God, Die Zijn genade 
Aan mij heeft groot gemaakt, 
Die voor mijn welstand waakt! 
Zijn oog slaat mij in liefde gade, 
Hij wil mij heil bereiden, 
Mij in een vesting leiden. 
 

 

Verkondiging thema ‘Het is volbracht’ 
 
 
Stilte moment 
 
 
Sela – Door Hem volbracht 
 
Wie beseft hoe ver zijn lijden reikt? 
Hij doorstaat de diepste eenzaamheid; 
Jezus, het lam van God. 
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Aan het kruis sterft Jezus onze dood, 
draagt mijn lijden, wordt daar deelgenoot, 
deelt mijn gebrokenheid. 
Hij voert voor mij de strijd. 
 
Niet eenzaam zal ik verder gaan, 
want in hem is nieuwe kracht. 
Hoe zwaar mijn leven hier ook is; 
het is door hem volbracht! 
 
In dit leven ben ik niet alleen; 
Jezus draagt mij door de moeiten heen. 
Zal door de strijd en pijn 
de overwinnaar zijn. 
 
 
Opwekking 657 
 
Zie, de dag breekt aan  
vol van duisternis,  
Christus op weg naar Golgota. 
Zondaars grepen Hem  
en bespotten Hem,  
sloegen Hem aan een kruis. 
 
Zie het kruis, voel zijn kracht:  
Christus droeg onze straf;  
werd veracht,  
maar Hij bracht vergeving,  
stervend aan het kruis. 
 
O, te zien hoe pijn  
Uw gelaat vervormt,  
als al die zonde op U drukt.  
Bitterheid, verraad, elke slechte daad  
kroont uw bebloed gezicht. 
 
Nu dooft al het licht  
en de aarde beeft,  
want Hij, haar Maker,  
buigt zijn hoofd.  
Zie de voorhang scheurt,  
doden leven weer.  
Dank God, het is volbracht! 
 
Ik zie ook mijn naam  
in Uw wonden staan,  
want door Uw lijden ben ik vrij.  
Dood is weggevaagd  
en nu leef ik weer,  
doordat Uw liefde won. 

 
Zie het kruis, voel zijn kracht:  
Lam van God werd geslacht;  
maar Hij leeft en Hij geeft vergeving,  
want het is volbracht! 

 


