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Schriftlezing: Exodus 14 vers 23 t/m 31

1 Korinthe 10 vers 1 t/m 13

Psalm 119 vers 53

Psalm 100 vers 3 en 4

Psalm 99 vers 1

Psalm 105 vers 5

Lied 431 vers 1 en 3 (Op Toonhoogte)

Psalm 134 vers 3

Psalm 105 vers 24

Psalm 106 vers 5, 6 en 7

Psalm 42 vers 5

Lied 141 vers 1 en 3 (Op Toonhoogte)

Zondag 12 augustus 16:45 uur

Oude Kerk



Jezus, ik wil U bedanken

voor wat U voor mij hebt gedaan.

Omdat U voor mij bent gestorven

maar ook weer bent opgestaan.

Refrein

Jezus, ik dank U, U gaf Uzelf voor mij.

Jezus, ik dank U en geef mijzelf aan U,

ik geef mijzelf aan U.

Lied 431 vers 1

Op Toonhoogte



U hebt mijn zonden gedragen

en ook al mijn pijn en verdriet.

Dat U zoveel van mij kon houden,

nee Heer, dat begrijp ik niet.

Refrein

Jezus, ik dank U, U gaf Uzelf voor mij.

Jezus, ik dank U en geef mijzelf aan U,

ik geef mijzelf aan U.

Lied 431 vers 3

Op Toonhoogte



Leid mij, Heer, o machtig Heiland

door dit leven aan uw hand.

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,

wees mijn Gids in ’t barre land.

Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,

vul mij met uw Geest steeds meer,

vul mij met uw Geest steeds meer.

Lied 141 vers 1

Op Toonhoogte



Laat door mij uw levend water

vloeien als een klare stroom.

O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later

dat uw Geest over allen koom’.

Machtig Heiland, mijn Verlosser,

kom, Heer Jezus, in uw kracht,

kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

Lied 141 vers 3

Op Toonhoogte


