
Welkom in deze dienst 

Voorganger: ds. A. Bloemendal

Schriftlezing: Numeri 11:16-30 / Handelingen 2: 1-13

Psalm 87 vers 5 (Weerklank)
Lied 206 vers 1 en 2
Psalm 25 vers 2
Psalm 135 vers 11 en 12
Lied 204 vers 1, 5 en 6 (Weerklank)
Psalm 9 vers 1, 2 en 11

1e Pinksterdag  - zondag 19 mei 11:00 uur
Oude Kerk



Dan wordt de lof van ’s HEREN naam 

bezongen,

dan zullen daar de volken juichend staan,

de reien dansend de cimbalen slaan:

zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen.

Schoolpsalm 87 vers 5



Verhef, verhef uw lofgezangen,

uw danklied, christen, stijg’ omhoog!

De kerk heeft ’s Vaders Geest ontvangen,

Hij daalde neer voor ieders oog.

In vuurtong, wind en vreemde talen

erkennen wij Gods grote trouw,

daar Hij de Geest liet nederdalen,

de Trooster, die Hij zenden zou.

Lied 206 vers 1
Weerklank



De verste landen zelfs getuigen:

hier werkt, hier spreekt Gods majesteit,

waar volken zich aanbiddend buigen

voor Jezus’ macht en heerlijkheid.

Hij leeft en heerst als aller Koning,

verspreidt zijn Koninkrijk alom:

Hij maakt bij alle volken woning,

maakt harten tot zijn heiligdom.

Lied 206 vers 2
Weerklank



O, Schepper, Geest, woon in uw kerk,

schenk haar het heil van Christus’ werk,

stort hemelgaven in haar uit,

bereid haar toe als reine bruid.

Lied 204 vers 1
Weerklank



Laat U mijn hart een tempel zijn,

maak toch mijn leven nieuw en rein.

Regeer mij door uw levend Woord.

Geleid ook al Gods kind’ren voort.

O Geest, die al Gods heil ontvouwt,

schenk ons uw gaven zevenvoud,

ontspring in ons als een fontein

die leven wekt in de woestijn.

Lied 204 vers 5 en 6
Weerklank
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