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Weerklank Psalm 87 vers 5 
 
Dan wordt de lof van ’s HEREN naam bezongen, 
dan zullen daar de volken juichend staan, 
de reien dansend de cimbalen slaan: 
zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen. 
 
 
Opwekking 623 
 
Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding 
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest 
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig 
leven Laat het huis gevuld zijn met mijn geur 
 
Want ik wil komen met mijn geest  
En doorwaaien heel het huis 
Ik wil het maken tot een tempel  
Waar ik woon  
Laat mijn leven in je zijn  
Ik maak je heilig, puur en rein  
Ik laat het levend water stromen door je heen 
 
Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen 
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw 
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw 
Zoon Jezus  
Laat het huis gereinigd zijn en schoon 
 
Want U wilt komen met Uw geest  
En doorwaaien heel het huis  
U wilt het maken tot een tempel  
Waar U woont  
Laat Uw leven in ons zijn  
maak ons heilig, puur en rein  
laat het levend water stromen door ons heen 
 
Heer wij roepen tot  
U Kom opnieuw met Uw vuur  
Wij verlangen naar echtheid  
En leg het diep in ons hart 
 
Heer wees welkom met Uw geest  
En doorwaaien heel het huis  
wil het maken tot een tempel  
Waar U woont  
Laat Uw leven in ons zijn  
maak ons heilig, puur en rein  
laat het levend water stromen door ons heen 
 
 
 

Op Toonhoogte 143 
 
Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 
Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 
Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand. 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand. 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
Ochtend en avond 
 
 
Kindermoment 
 
 
Op Toonhoogte 439 
 
Door de kracht, door de kracht 
van de Heilige Geest, 
door de kracht, door de kracht 
van de God die geneest. 
Die er is, die zal zijn 
en die is geweest. 
Vieren wij feest met elkaar. 
 
Wij zingen halleluja 
en prijzen de Heer. 
Hij is het waard! 
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(Refrein) 
 
Als ik zing halleluja 
dan prijs ik de Heer. 
Hij is het waard! 
 
(Refrein) 
 
 
Schriftlezingen;  Joël 2: 28-32 

Handelingen 2: 1-4 
Romeinen 8: 18-30   

    
 
Weerklank Psalm 102 vers 6, 9 en 10 
 
Gij, HEER, troont te allen tijde, 
steeds zal men uw naam belijden 
van geslachte tot geslacht. 
Gij zult opstaan in uw kracht. 
Gij zult ons verlossing schenken, 
Sion eindelijk gedenken. 
Tijd is ’t voor uw grote daden, 
eindlijk tijd voor uw genade. 
 
Uit de hemel hoog verheven 
ziet Hij neer op ’t aardse leven. 
Uit zijn heiligdom omhoog 
slaat Hij op zijn knechten ’t oog. 
Hij zal komen, de Geduchte; 
hun die in de kerkers zuchten, 
met de dood voor ogen leven, 
Hij zal hun de vrijheid geven. 
 
Ja, de HEER komt ter bevrijding, 
opdat Sion blij de tijding 
van zijn grote daden meldt 
en Jeruzalem vertelt, 
hoe verlosten huiswaarts keren 
roemend in de naam des HEREN. 
Alle volken, alle rijken 
brengen Hem hun huldeblijken. 
 
 
Verkondiging thema;  
“Zuchten als teken van de Geest…!?”  
                
 
 
 
 
 

Op Toonhoogte 393 
 
Er is een dag, 
waar al wat leeft al lang op wacht, 
een dag van blijdschap, 
als heel de schepping wordt bevrijd. 
En op die dag, 
dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 
die rein en stralend 
opgaat in zijn heerlijkheid. 
 
Er klinkt geschal, 
wanneer de graven opengaan 
en doden opstaan, 
voor eeuwig levend door zijn kracht. 
Hun aardse tent 
wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
de dood verzwolgen, 
overwonnen voor altijd. 
 
Spoedig zullen wij Hem zien 
en voor altijd op Hem lijken 
en Jezus kennen 
zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
want wij zullen met Hem leven 
in zijn nabijheid, voor altijd. 
Amen, amen! 
 
Dus kijk omhoog 
en zie wat nog verborgen is, 
maar wat beloofd is, 
dat blijft in alle eeuwigheid. 
En als je lijdt, 
weet dat het maar voor even is. 
Als Jezus terugkomt, 
deel je in zijn heerlijkheid. 
 
(Refrein 2x) 
 
Amen! 
 

Op Toonhoogte 314 
 
Heel de schepping geeft U eer 
buigt zich vol aanbidding neer. 
Jezus Christus, Zoon van God, 
trouw in eeuwigheid. 
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Heel de schepping zingt uw lof; 
U alleen bent onze God, 
onze koning die regeert, 
heerser voor altijd! 
 
Hij is Heer en zijn eer 
vult de aarde, vult de hemel 
en zijn heerlijkheid wordt 
wereldwijd geroemd. 
Hij is Heer, geef Hem eer 
heel de aarde, heel de hemel, 
want wij leven 
voor de glorie van uw naam, 
de glorie van uw naam. 
 
U alleen hebt alle macht, 
leer ons leven uit uw kracht. 
Blaas uw vuur aan in ons hart, 
dat iedereen het ziet en ieder hoort: 
 
(Refrein) 
 
Heilig is de Heer, 
de schepping juicht, 
de schepping juicht. 
 
(Refrein) 
 
De glorie van uw naam. 
De glorie van uw naam. 
De glorie van uw naam. 
 

 


